
 

Over het boek wil ik wel het volgende kwijt:
 
'Jezus in ons' heeft mijn hart geraakt en iets doen resoneren waardoor 
mijn begrip van de liefde van God voor mij groter is geworden dan dat hij 
ooit is geweest. Ik mag leven voor deze God door Zijn Zoon Jezus die in 
mij leeft.
Theologie verwordt in veel gevallen tot een wetenschap rondom het 
christelijk geloof of de bijbel. Maar aan de kern, het doen van het 
evangelie (Jak 1:19 ev.), wordt vaak voorbij gegaan of het 
wordt genegeerd.
Ton bewijst mijns inziens dat kennis, geleerdheid en wijsheid in 
combinatie met De Geest van God kan leiden tot inzichten welke 
boven 'wetenschap' uitstijgen.
'Jezus in ons' vind ik een boek wat op een vlotte manier door de bijbel 
gaat om op het onderwerp 'Jezus in ons' in plaats van 'verzoening door 
voldoening' een helder voor mij nieuw licht te laten schijnen. In dat licht 
kan ik God met De Geest van Jezus in mij radicaler en toegewijder dienen.
Het besef van de liefde van God is gegroeid omdat Hij in antwoord daarop 
mijn schulden om niet vergeeft. 
Ook ik ben debet aan het weggeven van deze aarde aan de satan. Jezus 
onze Koning en Strijder heeft de basis overwinning voor het terug claimen
van deze aarde gewonnen! En nu mag ik in Zijn sporen en met Zijn 
overwinning door Hem mijn deel van de strijd oppakken.
Ik hoop dat dit boek mag leiden tot een intenser samenleven met God 
voor christenen. En voor de niet christen een uitnodiging om je te bekeren
want het koninkrijk van God is nabij!
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