
Wat zegt Paulus in Romeinen 6:15-23? 
 

Romeinen 6:15. 

De uitdrukking ‘niet onder de wet maar onder de genade’ werd blijkbaar vaker 

gebruikt, maar werd ook wel misverstaan. Waarschijnlijk wil Paulus zo’n 

misverstand uit de weg ruimen. Daarom vraagt hij: betekent die uitdrukking 

(‘we leven niet onder de wet’) dat de wet helemaal niet meer geldig is? En 

kunnen we dus rustig zondigen, omdat we (toch) ‘onder de genade’ leven?  

Romeinen 6:16-23. 

Dit is natuurlijk een totaal onjuiste conclusie. We hebben immers door Jezus 

weer opnieuw ontdekt wat leven onder de genade is (= met geloof in God = 

met vertrouwen op Gods kracht). Daardoor weten we, dat we kracht hebben 

ontvangen om niet meer slaven van de zonde te zijn. We zijn bevrijd / 

vrijgemaakt van de zonde om nu - dankzij Gods hulp en kracht - in dienst van 

God te leven, in dienst van de rechtvaardigheid/gerechtigheid. Doe dat dan ook, 

zegt Paulus! Zo zult u toewijding oogsten (en dus ook eeuwig leven) en niet 

meer de dood. Wie denkt dat hij kan (blijven) zondigen, heeft van het evangelie 

totaal niets begrepen. 

Hij legt dan nog eens uit: u was, als Romeinse christenen, vroeger slaven van de 

zonde, maar nu bent u van ganser harte (van binnen uit) gehoorzaam aan God 

en de rechtvaardige levensstijl die Hij ons via Jezus weer leert en geeft 

(6:17,18), om heilig te leven (6:19). U was slaaf van de zonde (6:20,21), maar 

bent nu in dienst van God, waardoor de toewijding en het hemelse, eeuwige 

leven in u groeit als ervaarbare realiteit (6:22,23). 

 

 
 


