
Wat een feest!Wat een feest!Wat een feest!Wat een feest!      Graag deel ik een voor mij bijzondere ervaring met ‘Jezus in ons’. Bij het lezen van het hoofdstuk over de offers kwam de gedachte sterk in mij op: wat moet die offerdienst een feest geweest zijn rond tabernakel en tempel – als het tenminste gedaan werd zoals God bedoelde en zoals hier uitgelegd wordt. Ik ontdekte dat ik altijd wat zwaarmoedig naar de offerdienst in het Oude Testament gekeken had, want ‘al dat bloed voor onze schulden – niet fijn’! Maar nu begrijp ik dat het ging om toewijding, liefde, vreugde, vieren en eerlijkheid naar God toe! Nu snap ik de Psalmen die zingen over een sterk verlangen naar het huis van God met die altaars en offerdienst. Dat begreep ik eigenlijk nooit - nu dus wel. Een fijne eye-opener! Mijn hart wordt er zelfs feestelijk van!  S. te E. 


