
Goede sleutel. 
 

Met veel plezier het boek “Jezus in ons” gelezen. 
 

 
 
 

Het offer van Jezus zien als overwinnen van de satan en alle verleidingen, waarmee 
Jezus voor ons de mogelijkheid schiep om een God toegewijd leven te kunnen 
leiden. Want nu Jezus door zijn Geest in ons is, kunnen wij (met Hem) overwinnen 
over het kwaad in ons leven. Geen berusting in “wij zijn nu eenmaal zondig en 
onbekwaam tot iets goeds”. 
 
Dat het bloed in de dierenoffers symbool staat voor het leven dat positief aan God 
gegeven wordt – dus waarmee de offeraar symbolisch zijn eigen leven aan God 
offert / geeft / toewijdt - het is erg verhelderend. 
 
Met name het hoofdstuk over Jes 53 bepaalde me er bij, hoe je vast kan zitten aan 
een vaste manier van lezen (zondermeer invullen: het gaat direct over Jezus als lam, 
dat ter slachting werd geleid) - ik vond de uitleg van dit hoofdstuk erg mooi. 
 
Dat alle genoemde theologen geen echte heldere verklaring kunnen geven voor het 
lijden en sterven van Jezus - is dat niet verwonderlijk? 
 
Tenslotte wil ik een boeiende gedachte doorgeven: 
Harten van steen moeten veranderen in harten van vlees. Dat is logisch toch? 
Maar harten van goud? Ja zelfs die moeten vlees worden (levend, warm kloppend)! 
We moeten echt opnieuw geboren worden. 
Verzoening door wedergeboorte alleen. 
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